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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Driekoningen 

4 januari 2026 

Nieuwjaarsbegroeting en bevestiging 

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 
 

Het is de zondag van Driekoningen, een verkleedfeest voor jong en oud. Wie zij de 
koning in ons midden, wie komen met geschenken voor het nieuwgeboren kind? 
Op deze eerste zondag van het nieuw jaar 2026 begroeten wij elkaar met  
”Veel heil en Zegen”; Gelukkig Nieuwjaar! 
Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar wordt onze nieuwe Pastoraal werker 
bevestigd. Het is een oude, vertrouwde bekende: ds. Peter Korver. 

 

Voorbereiding 

Orgelspel ter voorbereiding: Mars der drie koningen  -  Marius Monnikendam 

We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst. 

Begroeting door de ouderling van dienst 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.       

We gaan staan. 

♫ God heeft het eerste woord  -  lied 513, strofe 1 en 2 (t. Jan Wit, m. Gerard Kremer) 
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2 God heeft het eerste woord. 
   Voor wij ter wereld kwamen, 
   riep Hij ons reeds bij name, 
   zijn roep wordt nog gehoord. 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en het werk van zijn handen niet loslaat. 
 

Drempelgebed (naar lied 441) 
 

V: Wat hebt U opgegeven om ons nabij te zijn? 
G: Van boeien die ons bonden, zijn wij door U bevrijd. 
V.: Niets dreef U uit de Hoge, naar wat wij mensen zijn 
G: dan liefde, louter liefde. 
V: De trooster uit onze dromen, 
G: Wij houden moed totdat Hij komt. Amen. 
 

♫ God heeft het laatste woord  -  lied 513, strofe 3 en 4 

3 God heeft het laatste woord. 
   Wat Hij van oudsher zeide, 
   wordt aan het eind der tijden 
   in heel zijn rijk gehoord. 

4 God staat aan het begin 
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde 
   oorsprong en doel en zin. 

 
Wij gaan zitten. 

 

Kyriegebed telkens besloten met lied 301c     (m. Ignace de Sutter) 
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♫ Glorialied: Prijs de Heer die herders prijzen  -  lied 468, strofe 1, 2 en 3 
(t. anoniem ca. 800 ‘Quem pasores laudavere’ vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 14e eeuw) 

 

 

 

 

2 Geef de Koning van uw leven 
   wat de koningen Hem geven, 
   breng uw schatten de verheven 
   in de stal geboren Heer. 

3 Laat uw loflied samenvallen 
   met het lied der heiligen allen, 
   dat de hemelen weerschallen 
   van die jubelende wijs. 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer. 
 

We openen met de kinderen de Bijbel. 
 

Bevestiging van Peter Korver als Pastoraal werker 
 

Gebed 
 

De apostolische Geloofsbelijdenis (gezongen) 
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Vraag en antwoord 
 

♫ Bevestigingslied: Houden van mensen is rijk zijn in nood - Zingen geloven 2, 105 
(t. Henk Jongerius, m. Willem Vogel) 
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2 Houden van mensen ! 
   bevrijdend geheim, 
   om voor een ander 
   een woonplaats te zijn. 

4 Houden van mensen 
   is spelenderwijs 
   aarde herscheppen 
   tot nieuw paradijs.

3 Houden van mensen 
   is warmte en licht: 
   elkander tonen 
   je ware gezicht. 

5 Houden van mensen 
   zoals Hij het deed 
   die met ons deelde 
   ons lief en ons leed. 

 
Verhaal voor jong en oud(er): De vierde koning 

 

♫ Een ster ging op uit Israël  -  lied 496, strofe 1 en 3     (t. Jan Duin, m. Engeland) 
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3 Gij morgenster en mensenzoon, 
   breng ons de nieuwe tijd, 
   waarin de wereld wordt bewoond 
   door uw gerechtigheid. 
   Dan is uw heil aan ons geschied, 
   u allen even na, – 
   dan zingt de schepping weer dit lied 
   tot in de gloria. 

********* 

♫ Stille nacht, heilige nacht  -  lied 483 (t. Johannes Yserinkhuysen, m. Franz Grüber) 

 
1 Stille nacht, heilige nacht! 
   Davids zoon, lang verwacht, 
   die miljoenen eens zaligen zal, 
   wordt geboren in Betlehems stal, 
   Hij, der schepselen Heer, 
   Hij, der schepselen Heer. 

2 Hulploos kind, heilig kind, 
   dat zo trouw zondaars mint, 
   ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
   wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
   Leer me U danken daarvoor. 
   Leer me U danken daarvoor. 

3 Stille nacht, heilige nacht! 
   Vrede en heil, wordt gebracht 
   aan een wereld, verloren in schuld; 
   Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
   Amen, Gode zij eer! 
   Amen, Gode zij eer! 

********* 
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♫ Alles wat over ons geschreven is  -  lied 556, strofe 1, 2 en 5 
       (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 

 

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
   die zoon van David zijt en man van smarte, 
   koning der Joden die de dood verdreef. 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
   waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
   vrede aan allen die uw naam verhogen: 
   heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 

********* 
Orgelspel: Quem pastores laudavere (lied 468)  -  Healy Willan 
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DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

♫ In de nacht gekomen  -  lied 505 (t. André Troost, m. Gustav Holst) 

 

2 In de nacht gekomen 
   kind dat met geduld 
   eeuwenoude dromen 
   eindelijk vervult, 
   kom in onze dagen, 
   kom in onze nacht, 
   kom met uw gestage, 
   milde overmacht. 

3 In de nacht gekomen, 
   onmiskenbaar kind, 
   kom, doorwaai de bomen, 
   zachte zuidenwind, 
   kom in onze dagen, 
   kom in onze nacht, 
   laat uw morgen dagen, 
   kom – de wereld wacht. 
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Dankgebed en voorbeden telkens besloten met de laatste 4 regels (strofe 3) van 
lied 505 

 
 

Stil gebed 
 

Onze Vader 
 

Mededelingen vanuit de gemeente 

• De inzameling van de gaven 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
We gaan staan. 

♫ Slotlied: Midden in de winternacht  -  lied 486  
(t. Harry Prenen, m. kerstlied uit Catalonië) 

 
1 Midden in de winternacht 
   ging de hemel open; 
   die ons heil ter wereld bracht, 
   antwoord op ons hopen. 
   Elke vogel zingt zijn lied, 
   herders, waarom zingt gij niet? 
   Laat de citers slaan,  
   blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom, 
   laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren. 

2 Vrede was het overal,  
   wilde dieren kwamen 
   bij de schapen in de stal  
   en zij speelden samen. 
   Elke vogel zingt zijn lied,  
   herders waarom speelt gij niet? 
   Laat de citers slaan,  
   blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom,  
   laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren! 
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3 Ondanks winter, sneeuw en ijs  
   bloeien alle bomen, 
   want het aardse paradijs  
   is vannacht gekomen. 
   Elke vogel zingt zijn lied,  
   herders waarom danst gij niet? 
   Laat de citers slaan,  
   blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom,  
   laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren! 

4 Zie, reeds staat de morgenster  
   stralend in het duister, 
   want de dag is niet meer ver,  
   bode van de luister 
   die ons weldra op zal gaan;  
   herders blaas uw fluiten aan, 
   laat de bel, bim-bam,  
   laat de trom, rom-rom, 
   kere om, kere om,  
   laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren! 

 
 

Zegen, met gezongen Amen. 
 

orgelspel: In dir ist Freude  -  Joh. Seb. Bach 

**************************************************************** 
 
Collecte 
50% van de collecte is bestemd voor ZWO 

25 % voor het eigen kerkenwerk 

25 % voor de eigen diaconie 

 
Activiteiten deze week: 
Maandag 5 januari: Gesprekskring rond Bijbel en leven 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 

Dinsdag 6 januari: Koffieochtend 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 

Dinsdag 6 januari: Cantorijrepetitie 
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk 

Woensdag 7 januari: Taizé viering  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Wilhelminakerk, Bussum 
 

Donderdag 8 januari: Vesteviering 
Tijd & locatie: 10.00 uur, De Veste 
Voorganger: mw. Agaath Schilder-Verhoef 
 

 
 



12 
 

Komende zondag:  
11 januari 
Witte Kerk – 10.30 uur! 
Voorganger: ds. Peter Korver 

 


